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Merhaba, 


OCD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye'de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. OGD üyesi /6 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2017 - Şubat 
2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş 
olan 23 aday otomobil arasından 

BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai lonig, Peugeot 5008, Skoda Kodiag, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kalmaya hak kazandı. 


3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci 
aşamada ise 7 finalist otomobilin 

test sürüşü Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilercek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı 

Gala Gecesi ise 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. 


Birinci seçilen marka, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy veriyor: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-deser oranı.” 


Bakalım bu yıl kazanan kim olacak? 


Mehmet Erel 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sadece internet üzerinden yayınlanan, aylık otomobil 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INSIGNIA DA 
EAGLUSİVE DUNANIM 


İman otomobil üreticisi Opel, amiral gemisi Insignia'da Exclusive donanım seviyesini satışa sundu. En üst donanım seviyesi olarak konumlanan Exclusive'de müşteriler Insignia'da opsiyonel olarak sunulan tüm özelliklere sahip olabilecekler.Insignia'nın bu donanım seviyesinde standart olarak sunulan konfor özellikleri arasında, masaj özellikli ve ısıtmalı soğutmalı 8 yönlü ayarlanabilen sürücü koltuğu, otomatik katlanır yan aynalar, Sunroof, 8” Dokunmatik Renkli Ekranlı bilgi- eğlence sistemi ve Bose premium ses sistemi bulunuyor.Konfor kadar güvenlik özellikleri ile de öne çıkan Insignia'da Exclusive donanım seviyesi ile Head-up display, Otomatik (Adaptif) Hız Sabitleyici, Gelişmiş Park Pilotu, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akan Trafik Uyarı Sistemi ve 360 derece kuş bakışı kamera sistemi de standart olarak sunuluyor.Insignia, Exclusive donanım seviyesinde teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra görüntüsüyle de fark yaratıyor. Bu donanım seviyesinde Deri düz tabanlı direksiyon simidi, siyah iç tavan kaplaması, alaşımlı spor pedallar, direksiyon arkası vites değiştirme pedallarını içeren OPC Line iç tasarım paketi ve OPC Line dış tasarım paketiyle geliyor. 


TOYOTA RAVA4 


ürkiye ve dünya otomotiv pazarında SUV segmenti hız kesmeden büyümeye ederken, segmentinin 
yaratıcısı Toyota RAV, 2017 
yılını zirvede tamamladı. 1994 yılında ilk kez pazara sunulduğunda kompakt SUV segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAVA, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 800 bin 607 adetlik satış gerçekleştirdi ve “Dünyanın en çok satılan SUV modeli” olarak ilk sıraya yerleşti. 
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TÜRKİYE'NİN 
İLK ELEKTRİKLİ 


MOTOSİKLETİ 
SUPER S0C0 


eni nesil lityum iyon pillerden oluşan çift batarya ile 200 km'ye, tek batarya ile de 100 km'ye kadar yol yapabilen Super Soco motosikletleri, Kuralkan Motorlu Araçlar tarafından Türkiye pazarına sunuluyor. Elektrikli motosikletlerde devrim niteliğindeki yüksek teknoloji ile üretilen “Super Soco'nun” TS ve TC olmak üzere 2 modeli 22-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Motobike İstanbul Fuarı'nda ilk kez motosiklet tutkunlarıyla buluşacak. 17 inçlik arka tekeri içine entegre edilmiş Bosch marka elektrik motoru ve LG, Panasonic ve Samsung marka yüksek teknolojili bataryalar ile 2400 W güç üreten 
Super Soco'nun TS 2400 modeli 11 bin 400 
TL, TC 3000 modeli ise 12 bin 900 TI fiyat ile 15 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. 


DÜNYANIN EN ÇOK SATILAN SUV'U “Se 


ME. 


Tre Power of Dreams 


Gi Üyime. 


YENI CIVIC SEDAN DİZEL 


100 km'de 3.4 litre yakıt tüketimine* sahip yeni Civic Sedan Dizel 
Honda Showroom'larında sizi bekliyor. 
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*20WMEmdcedel Civic Sedarı L& L Elegance ve Exezutiye Dizel M/T versiyonları için birleşik yakıt tüketim değeri 2.4 İtl00 km ve CD: emisyon değeri 91 g/ km'dir. 
EC 71E/2007 ile degişik EU 201771347 ölgüm metoduna göre, ideal şartlarda elde ediler test değerleridir Normal kullanım koşullarında farklılık gösterebilir. 


hondacomir. hz.com.ir (XJ| 


sin Honda Finans facebook.com, HondaTR - twitter.com,HandaTR - instagram.com,horisir 
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Pick-u söğinentinin lideri Toyota Hilux, doğumunun 5 
ile kutluyor “Hilüx İnvicible 50 Chrome Edition” ismiyle yüksek ve farklı donanımı ile dikkat çekiyor. 
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YENİLİK TOYOTA KILUX INVINCIBLE 00 GHROME EDİTİON 


oyota, efsanevi pick-up modeli Hilux'ın 50'nci yılını “Hilux Invincible 50 Chrome Edition” versiyonu ile kutluyor. İlk olarak 
1968 yılında satılmaya başlanan 
Hilux, global olarak 18 milyon adedin üzerinde satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli durumunda. Toyota ürün gamının en başarılı modellerinin başında gelen Hilux, 2017 yılında 41 bin 
44 adetlik satışla Avrupa rekorunu 
da kırmayı başardı. Dayanıklılık ve sağlamlık konusunda büyük bir üne sahip olan Hilux, bugün altı farklı ülkede üretiliyor ve dünya çapında 
180 ülkede satışa sunuluyor. 
50'nci yıldönümü için özel bir 
versiyon üreten Hilux'ın “Invincible 50 
Chrome Edition” modeli, çok daha dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor. 
Özel versiyonda, krom roll barlar, krom yan basamaklar, krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk korumaları, 
18 inç alaşım jantlar, plastik bagaj 
havuzu ve ön kapılarda modele özgü “İnvincible 50” logosu yer alıyor. 
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Hilux'ın bu özel versiyonu, 2.4 AMR £ vi Nİ 


D-AD dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Stop/Start özelliğiyle donatılan ve düşük tüketim sunan araç, 150 HP güce ve 400 Nm torka sahip. Hilux, global pick- 

up pazarında olduğu gibi Türkiye pazarında da lider konumunu sürdürüyor. 2016 yılında olduğu gibi 2017'de de Türkiye'de en çok tercih edilen pick-up modeli Hilux oldu. 2017 yılında 4 bin 550 adet ile en yakın rakibinden 1023 adet daha fazla satış yapan Hilux, pick-up segmentinde yüzde 21.9'luk pazar payına ulaşmış durumda. 

Her türlü yol şartlarının “durdurulamaz gücü” Hilux, dünyanın en zorlu motor sporları yarışlarının başında gelen Dakar Rallisi'nde de başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2'nci ve 3'ncü sırada yarışı tamamladı. Toyota Gazoo Racing takımının kullandığı Hilux'lar, iki hafta süren ve toplamda 10 bin kilometre kat edilen Dakar Ralli'sinde 
43 farklı araç markası ile yarıştı. 
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Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


YENİLİK MERCEDES-BENZ A SERİSİ 


Genç ve dinamik, her zamankinden daha olgun ve konforlu yeni 

Mercedes-Benz A-Serisi, Amsterdam'da tanıtıldı. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi, 

S-Serisi'nden transfer edilen özellikleriyle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik 

seviyesini sunuyor. A-Serisi, ilkbahar itibariyle pazara sunulacak. ——— 


YENİLİK MERCEDES-BENZ A SERİSİ 


eni A-Serisi, Mercedes-Benz'in yalın tasarım felsefesinin bir sonraki adımını gözler önüne seriyor. Yeniden ele alınan ölçüler ve gövde orantılarıyla Mercedes-Benz A-Serisi'nin tasarımı yeniden yorumlandı. Yeni A-Serisi'nin sportiflik ve dinamizm odaklı dış tasarımı duyuları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi ön tasarım dinamik ve son derece çekici bir görünüm sunuyor. Tasarımı modemize edilen ve markanın imzası niteliğindeki ön ızgara “Yıldız”a ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezi gümüş yatay çıta ile ikiye bölünen ve elmas görünümlü süslemeleriyle kalite algısını daha da arttıran ön ızgara da dâhil olmak üzere ön tasarımı otomobilin sportif ve dinamik 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duruşunu tamamlıyor. 

Arttırılan aks mesafesi ve yan tasarım boyunca uzanan çizgileri sayesinde araç görsel olarak daha uzun görünürken, öne doğru uzatılan motor kaputu dinamizmi destekliyor. 
Büyüyen çamurluklar sportifliği desteklerken aynı zamanda daha tok ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor. Yükseltilen cam çizgisi sayesinde daha geniş bir arka tasarım elde edilirken omuz çizgisi belirginleşiyor. 

Yeni A-Serisi 0,25'lik cw değeri ve 2,19 m2'lik yüz alanı (A| ile sınıfının en gerodinamik otomobili olarak öne çıkıyor. Mercedes- 

Benz ilk kez kompakt sınıfta iki parçalı bir AARPANEL'i (opsiyonel) kullanıma sunuyor. Hava girişlerinin içine entegre edilen jaluzi benzeri şerit şeklindeki plakalar serin hava gereksinimine bağlı olarak açılıp kapanıyor ve sistemin performansını arttırıyor. 
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DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ İÇ MEKÂN Mercedes-Benz, tamamen yeni bir alan hissi ile kompakt sınıfta bir 

iç mekân devrimi yaparak yeni A-Serisi'nin iç mekân tasarımı ile lüks ve modern kavramlarını yeniden tanımlıyor. Devrim niteliğindeki 

iç mekân mimarisine yenilikçi ön konsol ve gösterge paneli yaklaşımı damgasını vuruyor. Mercedes-Benz bir ilke imza atıyor ve gösterge panelinde bir siperliğe yer vermiyor. Böylece gösterge panelinin ana gövdesinin çizgisi kesintiye uğramadan bir kapıdan diğerine uzanıyor. Kokpiti domine eden yenilikçi geniş ekran tamamen açıkta dururken türbin görünümlü havalandırma ızgaraları sportif tasarımı destekliyor. 

Geniş ekranlı gösterge paneli iki adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor ve böylece gösterge paneli görsel olarak havada süzülüyor 


izlenimi uyandırıyor. Ambiyans aydınlatması bu etkiyi daha da 
arttırırken, isteğe bağlı olarak 64 
farklı renk alternatifi sunuluyor. 


Yenilikçi gösterge paneli; iki adet 7 


inç, bir adet 7 inç ile bir adet 10,25 inç ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı kombinasyonda sunuluyor. 


MBUX — MERCEDES-BENZ 

USER EXPERİENCE 

Yeni A-Serisi, aynı zamanda “Mercedes me connect” teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi “MBUX - Mercedes-Benz User Experience” ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. 
Sistem bu yönüyle sürücü, yolcular ve 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otomobil arasında benzersiz bir bağ kuruyor. 

Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, doğal konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor. 

Yeni nesil bilgi ve eğlence sistemi MBUX ile birlikte yeni ve daha da geliştirilmiş Mercedes me hizmetleri devreye giriyor. Park edilen aracı bulmayı kolaylaştıran araç konumunu belirleme özelliği ve park halindeki 


otomobilin darbeye maruz kalması veya hareket ettirilmesi durumunda sürücünün uyarılması gibi hizmetler bunlardan bazıları. 


YAŞAMA ALANI VE KOLTUKLAR Artan sportif görünümüne karşın daha fazla kullanım değeri sunan yeni A-Serisi her zaman olduğu gibi genç fakat hiç olmadığı kadar olgun bir yapı sunuyor. Daha fazla omuz, dirsek ve baş mesafesi ve arka koltuklara geçiş kolaylığı kadar daha büyük ve daha kullanışlı bagaj da kullanım değerini arttırıyor. Daha da iyileştirilen çevre görüş alanı güvenlik ve alan hissini arttırıyor. 
Sürücü ve yolcuların görüş alanını arttırmak için kapı ve direklerin görüşü engellediği kısımlar önceki 
nesil ile kıyaslandığında yüzde 10 
azaltıldı. 

Yeni A-Serisi, önceki nesil ile 
kıyaslandığında 29 litre artışla 370 
litrelik bir bagaj kullanıma sunuyor. 
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YENİLİK MERCEDES-BENZ A SERİSİ 


MULTIBEAM LED ÖN FARLAR 

İsteğe bağlı olarak sunulan MULTIBEAM LED ön farlar üst sınıf araçlardan transfer edilen teknolojiye bir başka örnek oluşturuyor. 
MULTIBEAM LED ön farlar sürüş koşullarına bağlı olarak son derece hızlı ve etkin bir şekilde aydınlatmayı elektronik olarak ayarlıyor. A-Serisi'nin her bir farında bağımsız olarak kumanda edilen 18 adet LED yer 

alıyor. LED'lerin gün ışığına yakın aydınlatma tonu gözleri korurken 

aynı zamanda konsantrasyona da olumlu etki ediyor ve yolu etkin bir şekilde aydınlatıyor. Bir başka isteğe bağlı donanım olarak LED yüksek performanslı farlar sunuluyor. 


İki parçalı arka aydınlatma grubu tasarımı sayesinde bagaj ağzı genişliği 20 cm artarken bagaj zemini uzunluğu 11,5 cm daha artıyor. Arka koltuğun sırtlık eğim ayarı da kullanım değerini arttırıyor. 
Vites konsolunun gerisindeki saklama alanı daha da büyürken, orta konsolda 0,5 litreye kadar içecek kutuları veya şişeler için bir bardak tutucu yer alıyor. 

Koltuk konforu üst sınıftan transfer edilen çözümlerle destekleniyor. 
İsteğe bağlı olarak sunulan ısıtmalı koltuklar dışında ilk kez bu sınıfta havalandırmalı koltuklar ve masaj özelliğine sahip ön koltuklar da sunuluyor. Yeni A-Serisi standart olarak sunulan koltuk dışında konfor tipi koltuk ve sportif entegre başlıklı koltuk olmak üzere donanım seviyesine bağlı olarak üç farklı koltuk tipiyle donatılabiliyor. 


SESSİZ VE DİNGİN BİR SÜRÜŞ 

Her bir detayın büyük bir titizlikle ele alındığı yeni A-Serisi, sessiz, dingin ve titreşimden uzak bir 


sürüş sunuyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha da iyileştirilen yürüyen aksam ve karoser yalıtımı ve aero akustik kadar şasi ve iskelette alınan önlemler de 

sürüş konforuna katkı sağlıyor. 
Yeni A-Serisi tasarlanırken genel karoser rijitliği dışında özellikle karoser, yürüyen aksam, motor 

ve aktarma organlarının birleşim noktalarının ses yalıtımına önem verildi. Özellikle yürüyen aksamdaki hareketli parçaların bağlantı 

ve birleşim noktalarında alınan önlemlerle yuvarlanma gürültüsü düşürülürken böylece daha dingin ve sessiz bir yolcu kabini tesis edildi. Yeni A-Serisi'nin ses yalıtım konsepti geliştirilirken soğutma sistemine ait yapı elemanlarıyla iç mekân kaplamaları ses yalıtımını destekleyecek şekilde tasarlandı. 
Uygulanan çözümler sayesinde yol rüzgârı önceki nesil ile karşılaştırıldığında önemli oranda iyileşme gösteriyor. 


INTELLIGENT DRİVE 
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi sürücünün hayatını kolaylaştıran 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en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor ve S-Serisi'nden transfer edilen özelliklerle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Yeni A-Serisi belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. A-Serisi ayrıca sürüş destek fonksiyonlarını yerine getirmek için harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. Böylece sürüş destek sisteminin bir parçası olarak Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC örneğin viraj, sapak veya kavşaklardan önce konforlu bir şekilde hızı düşürerek farklı sürüş koşullarında sürücüyü destekleyebiliyor. Bunun dışında Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi çözümler de sürüş esnasında sürücü destekliyor. 

Yeni A-Serisi standart olarak gelişmiş bir Aktif Fren Yardımcısı ile yollara çıkıyor. Sürücüyü etkin bir şekilde destekleyen sistem; daha yavaş ilerleyen, yavaşlayan veya duran araçlar dışında yoldan karşıya geçmekte olan yaya veya bisikletlileri de algılayarak fren yapıyor ve olası bir çarpmanın şiddetini azaltıyor veya tamamen engelleyebiliyor. 

PRE-SAFE© PLUS ise olası bir arkadan çarpma riskini tespit edebiliyor. Otomobil durur haldeyken çarpışma riskinin devam etmesi halinde sistem devreye girerek fren yapıyor ve arkadan gelen çarpmanın şiddetiyle aracın ileriye doğru hareket ederek sürücü ve beraberindeki yolcuların ikinci bir darbe ile karşı karşıya kalmalarını önlüyor. 

Yeni A-Serisi, yeni Araç Güvenliği Teknoloji Merkezi'nde (TFS) geliştirilen ilk Mercedes-Benz modeli. 
Bu merkezde gerçek yaşamdaki kaza vakaları incelenerek dikkate alınıyor ve elde edilen veriler ışığında araç mimarisinde önlemler alınıyor. İskelet ve şasiye ait her bir bileşen geometri, malzeme kalınlığı, bağlantı tekniği ve malzeme kalitesi bu veriler ışığında optimize ediliyor. 

Aracın en önemli güvenlik unsurunu yüksek güvenlik seviyesine sahip dayanıklı yolcu kabini oluşturuyor. 
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YENİLİK MERCEDES-BENZ A SERİSİ 


Yolcu kabinin olası önden, yandan ve arkadan çarpışmaların yanı sıra takla anında da deforme olmaması için yüksek dayanımlı ve dövme çelik yapı elemanları kullanılıyor. 

Sürücü ve ön yolcu koltuğu aktif gergili üç nokta emniyet kemerleriyle donatılıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan PRE-SAFE© Sistemi ile birlikte ön koltuklarda sıkışmayı önleyen emniyet kemerleri devreye giriyor. 
Arka koltuk sırasının kapı tarafındaki koltuklarında da aktif gergili ve sıkışmayı önleyen üç nokta emniyet kemerleri sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi standart olarak sürücü, yolcu, sürücü diz ve perde hava yastıklarıyla donatılıyor. Çoğu rakip modelin aksine perde hava yastığı A sütununu da kaplıyor ve böylece yolculara çok daha etkin bir koruma alanı sunuyor. Ön koltuklarda standart olarak sunulan bel ve göğüs kafesini koruyan yan hava yastıkları arka koltuklarda isteğe bağlı ekipman olarak sunuluyor. 
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ATAK VE KONFORLU 
Yeni A-Serisi motor seçeneği ve sürücünün isteğine bağlı olarak farklı yürüyen aksam tipleriyle donatılabiliyor. Standart olarak sunulan 1 6 inçlik jant seçeneği 
19 inçe kadar uzanıyor. Standart 
olarak sunulan DYNAMIC SELECT ile birlikte isteğe bağlı olarak sunulan aktif ayarlanabilir amortisörler benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. 
Yeni A-Serisi standart olarak çelik helezon yaylı konforlu bir süspansiyon ve DYNAMIC SELECT ile yollara çıkıyor. Bir başka seçenek olan alçaltılmış konforlu süspansiyon, otomobilin sportif tasarımına ve yol tutuşuna 15 milimetre daha alçak ayarlanmış olan sürüş yüksekliği ile katkıda bulunuyor. Üçüncü süspansiyon seçeneği ise aktif ayarlanabilir amortisörler ile yol tutuş performansı ile konfor arasında sürücüye seçim yapma imkânı sunan süspansiyon sistemi olarak sunuluyor. 
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otomobil 


Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


YÜKSEK VERİMLİLİK SEVİYESİNE SAHİP YENİ BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR Yeni Mercedes-Benz A-Serisi; A 200, A 250 ve A 180 d olmak üzere ikisi benzinli ve biri dizel ilk etapta toplam üç motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. A 200'de yeni M 282 kodlu, silindir kapatma özelliğine sahip 1,4 litre hacimli turbo benzinli motor sunuluyor. 163 BG/120 kW ve 250 Nm üreten motor 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzıman eşliğinde 5,1 1t/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 120 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı değerleri sunuyor. 

A 250'de ise yine yeni M 260 kodlu bir turbo benzinli motor sunuluyor. 224 BG/165 kW ve 350 Nm üreten ve yenilenen CAMTRONIC teknolojisine sahip olan motor 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla 6,0 1t/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 
141 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı değerleri ile yollara 
çıkıyor. Her iki benzinli motor da standart olarak partikül filtresiyle donatılıyor. Dizel cephesinde ise yeni OM 608 kodlu motor sunuluyor. 
116 BG/85 kW ve 260 Nm üreten motor (4,1 1t/100 km karma 
koşullarda yakıt tüketimi, 108 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı) yeni /G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Optimize edilen turbo kadar motora yakın konumlandırılan ve AdBlue© Teknolojisi ile desteklenen emisyon arındırma sistemiyle donatılan motor yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. 


SÜRÜCÜ VE ÖN 

YOLCU KOLTUĞU AKTİF 
GERGİLİ ÜÇ NOKTA 
EMNİYET KEMERLERİYLE DONATILIYOR. İSTEĞE 
BAĞLI OLARAK SUNULAN 


a —| BU ” PRE-SAFE© SİSTEMİ İLE 


bim BİRLİKTE ÖN KOLTUKLARDA 


| SIKIŞMAYI ÖNLEYEN 
Ek EMNİYET KEMERLERİ 
> Parac DEVREYE GİRİYOR. 


YENİLİK HYUNDA 30 FASTBACK 


pa m a mami 


YENİLİK HYUNDA| 180 FASTBACK otomobili 


yundai, geçtiğimiz yıl Frankurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı i30 ailesinin yeni üyesi Fastback versiyonunu Avrupa'da satışa sundu. 
Sportif detayların yanı sıra premium donanımlarıyla da öne çıkan Fastback, Türkiye'de ise 2018'in son çeyreğinde satışa sunulacak. 
Hyundai Smart Sense aktif güvenlik ve üstün sürüş asistanlarıyla son derece iddialı bir otomobil olan i30 Fastback, aynı zamanda kompakt sınıftaki ilk beş kapılı coupe tarzı model olma özelliği de taşıyor. 

Hyundai 130 serisinin sürüş dinamikleri, markanın Avrupa Test Merkezi'ndeki mühendisleri tarafından ünlü Nürburgring “Nordschleife” pistinde test edildi. 
i30 Fastback, serinin diğer gövde tiplerine kıyasla bazı önemli farklılıklar ortaya koyuyor. Beş kapılı versiyondan 5 mm daha alçak ve sertliği yüzde 15 oranında artırılan süspansiyon sistemi ile donatılan otomobil, yüksek seviyede konfor sağlarken aynı zamanda daha dinamik ve daha çevik bir sürüş deneyimi de sunmuş oluyor. 

1,425 mm'lik bir yüksekliğe sahip i30 Fastback, beş kapılı kardeşine göre 30 mm daha alçak. Bu sayede zarif ve dinamik hatlarını rahatlıkla vurgulayan otomobil, sportif tamponlarıyla da bünyesindeki dinamizmi simgelemeye devam ediyor. Eğimli bagaj kapağı ve yüksek omuz çizgisiyle farkındalık yaratan aracın LED teknolojili far ve stopları da dış görünüşü pekiştiren diğer detaylar. 


MARKANIN AVRUPA TEST MERKEZİ'NDEKİ MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN ÜNLÜ NÜRBURGRING “NORDSCHLELFE” PİSTİNDE TEST EDİLDİ. 


mi kl. 
yp” 


SPORTİF DETAYLARIN 

YANI SIRA PREMİUM DONANIMLARIYLA DA 
ÖNE ÇIKAN FASTBACK, 
TÜRKİYE'DE İSE 2018'İN 
SON ÇEYREĞİNDE SATIŞA SUNULACAK. 
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YENİLİK MERCEDES-BENZ 5 GLASS GOUPE 


YENİ S COUPE TÜRKİYE'DE 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Mercedes-Benz ürün e | >-oerısı ailesine 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YENİLİK MERCEDES-BENZ S CLASS COUPE otomobili pe 


go 


Daha dinamik bir görünüme sahip olan AMG tasarım konseptinde de yeni ön ve arka tamponlar kullanılmaya başlanıyor. Her biri krom 


çerçeveye sahip iki adet > 


, büyük hava girişi ön bölümü gi domine ediyor. 


OLED ARKA STOP LAMBALARI 

Yeni S-Serisi Coup&'nin en önemli yeniliklerinden biri olarak yenilikçi OLED teknolojisine sahip arka aydınlatma grubu dikkat çekiyor. Söz konusu teknolojide (organik ışık yayan diyot) organik malzemelerden üretilen son derece ince tabakalar, bir cam plaka üzerine bastırılıyor ve ışıldaması sağlanıyor. Toplam 66 adet son derece ince OLED, arka aydınlatma grubu içerisinde süzülüyor izlenimi verirken aynı zamanda son derece homojen bir ışık yüzeyi sunarak gerek gece, gerekse gündüz benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Aracın merkezi kilidinin açılıp kapanması animasyonlu dinamik bir ışık dizisi ile vurgulanırken OLED üniteleri yavaşça kararıyor ve önemli bir Mercedes-Benz özelliği olan çok kademeli ışık teknolojisi devreye giriyor. Bu, fren lambaları ve sinyal lambalarının ışık yoğunluğunun yol koşulları ve ortam aydınlığına (gündüz/gece| bağlı olarak ayarlanması anlamına geliyor. 

Geniş ekranlı kokpit ve yeni direksiyon jenerasyonu ile lüks bir İounge 

Yeni S-Serisi Coup&'nin iç mekânı 12,3 inç büyüklüğünde iki adet yüksek çözünürlüklü parlak ekran tarafından domine ediliyor. Söz konusu iki ekran görsel olarak tek bir cam altında bir araya gelerek geniş ekranlı kokpite hayat veriyor. Bu yapı aynı zamanda iç mekân tasarımının yatay mimarisine de vurgu yapıyor. 

Yeni modelin direksiyonunda dokunmatik kumanda panelleri kullanıma sunuluyor. Tıpkı akıllı telefonların ekranı gibi bu paneller de sürükleme ve dokunma prensibi ile çalışıyor. Sürücü, dokunmatik paneller üzerinden ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan gösterge paneli fonksiyonlarını, bilgi ve eğlence sistemini kumanda edebiliyor. Bir diğer yenilik olarak, DISTRONIC ve hız sabitleme sistemi artık direksiyona entegre kumanda düğmeleri üzerinden yönetilebiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi orta konsola entegre dokunmatik kumanda paneli üzerinden kumanda edilebiliyor. 

Bugüne kadar bilgi ve eğlence sistemini kumanda eden sesli komut sistemi İUNGUATRONIC daha da geliştirilerek artık bilgi ve eğlence sistemi haricinde araç fonksiyonlarını da sesli komut ile kumanda etme imkânı sunuyor. Sürücü, iklimlendirme, koltuk ısıtması /havalandırması, aydınlatma (ambiyans, okuma lambası, arka kısım lambası), koltukların masaj fonksiyonu ve head-up-display gibi donanımları sesli komutla kumanda edebiliyor. Dil seçeneği ve donanım seviyesine bağlı olarak sistem 450'ye kadar sözlü komutu destekleyebiliyor. 
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ercedes-Benz'in amiral gemisi olarak bilinen efsane S-Serisi ailesine dâhil edilen coup& modeli, geliştirilen tasarımıyla daha fazla sportiflik sunarken aynı zamanda bünyesinde barındırdığı ileri teknolojiyi yansıtıyor. S-Serisi Coupe, yeni krom alt eklentiye ve geniş hava girişlerine sahip bir ön tamponla yollara çıkıyor. Yeni yan marşpiyeler ve V12 görünümünde çift egzoz çıkışları dinamik görünümünü destekliyor. Daha dinamik bir görünüme sahip olan AMG tasarım konseptinde de yeni ön ve arka tamponlar kullanılmaya başlanıyor. 
Her biri krom çerçeveye sahip iki adet büyük hava girişi ön bölümü domine ediyor. Yeni Mercedes S-Serisi Coup&'deki sesli komut sistemi LİNGUATRONIC 450'ye kadar sözlü komutu algılayarak artık sadece bilgi ve eğlence sistemlerinin değil, iklimlendirmeden 


koltukların masaj fonksiyonuna kadar çok geniş fonksiyonların yönetilebilmesini sağlıyor. Otonom sürüşe giden yolda teknolojileri güncellenen araçta ayrıca yolu tarayarak süspansiyonların sertliğini ayarlayabilen altyapı da kullanılmaya başlandı. 

Şubat 2018 itibarıyla Mercedes-Benz S-Serisi Coup& Türkiye'de1.257.700 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı. 


MODERN LÜKS 

Mercedes-Benz'in amiral gemisi olarak nitelendirilen S-Serisi, iki kapılı coupe versiyonunda sunduğu yeni, şık iç mekânı, kendine özgü zarif tasarımı ve yapımında kullanılan lüks malzemeleri ile Mercedes-Benz'in modern lüks yorumunun vücut bulmuş halini temsil ederken, geliştirilmiş tasarımı ile de sportifliğini ön plana çıkarıyor. 
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S 560 COUPE MODELİNDE SUNULAN YENİ ÇİFT TURBO 


BESLEMELİ V8 MOTOR, ÖNCÜSÜNE ORANLA YÜZDE 8'E KADAR DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR. 


Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Coupe'nin ön tasarımı, iki kapılı modelin dinamizmini ve zarafetini etkileyici bir şekilde öne sürüyor. 
Mercedes-Benz yıldızı ile şıklığın somutlaşmış hali; üç boyutlu elmas görünümlü ızgarası otomobilin ön tasarımında en göz alıcı noktası olma özelliğini taşıyor. LED Akıllı Işık Sistemi ise isteğe bağlı olarak Swarovski kristallerle süslenebiliyor. 
Yüksek kalitede, farklı sayı ve özelliklere sahip kristallerle süslenen aydınlatma grubu ile alışılmışın dışında bir gece ve gündüz tasarımı oluşturulabiliyor. 


YENİ BİLGİ VE EĞLENCE SİSTEMİ Tüm S-Serisi modelleri, en güncel 


COMAND Online bilgi ve eğlence 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sistemlerini standart olarak sunuyor. 
COMAND Online, topoğrafik 

harita ekranı, foto grafik 3 Boyutlu binalar ve 3 Boyutlu harita yönlendirmesi ile hızlı 3 Boyutlu sabit disk navigasyonu için ön hazırlık sunuyor. Sistem navigasyon haritası üzerinde; hava durumu, güncel 

yakıt fiyatlarıyla birlikte akaryakıt istasyonları ve park yerleri olmak üzere birçok bilgiyi gösteriyor. “Near Field Communication” teknolojisi sayesinde akıllı telefonlar dijital 

araç anahtarına dönüşürken, akıllı telefonlar kablosuz olarak veya herhangi bir bağlantı olmaksızın araç içinde şarj edebiliyor. Kablosuz şarj özelliği Gi standardını destekleyen veya bu özellikle sonradan donatılmış olan 15,2 cm'ye kadar 


ekran büyüklüğüne sahip tüm mobil cihazlarda kullanılabiliyor. 


YENİ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ 

Yeni veya özellikleri daha da geliştirilen sürüş destek sistemleriyle S-Serisi Coup& otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atıyor. 
Aktif takip yardımcısı DISTRONIC ve aktif direksiyon yardımcısı, sürücüyü mesafe takibinde ve direksiyon yönlendirmesinde daha da konforlu bir şekilde destekliyor. Aracın hızı, viraj, kavşak veya yol bağlantılarında otomatik olarak ayarlanıyor. Aktif takip yardımcısı DISTRONIC bunun için artık daha fazla harita ve navigasyon bilgisinden yararlanıyor. 
İsteğe bağlı olarak sunulan virajda eğim özelliğine sahip MAGIC BODY 


CONTROJL, 2014 yılında S-Serisi Coupe modelinde kullanılmaya başlandığında seri üretim otomobiller için dünyada bir ilkti. Viraj içine doğru 2,65 derece yatan karoser böylece yolcuların hissettiği yanal kuvvetleri minimize ediyor. Yenilikçi sistem virajları ön camın arkasına gizlenen stereo kameralarla tespit ediyor. Yeni S-Serisi Coup&'de bu özellik daha da iyileştirildi. Sisteme ait yeni stereo kameralar çok daha verimli ve hassas çalışırken 180 km/ sa hıza kadar destekliyor. 


SİLİNDİR KAPATMA 

ÖZELLİĞİNE SAHİP YENİ ÇİFT TURBO BESLEMELİ V8 VE SÜZÜLME FONKSİYONUNA SAHİP V6 

S 560 Coupe modelinde sunulan 


yeni çift turbo beslemeli V8 motor, öncüsüne oranla yüzde 8'e kadar daha az yakıt tüketiyor. Yakıt tüketimini düşürmek üzere yeni V8 motorda güç gereksiniminin olmadığı durumlarda subap kumanda sistemi CAMTRONIC üzerinden dört silindir devre dışı bırakılıyor. Bu sayede 

yük değişim kayıpları azaltılırken, aynı zamanda çalışma düzeyi 

daha yüksek güç gereksinimine kaydırılarak aktif olan dört silindirlin genel verimliliği de arttırılıyor. 
Turbonun iki silindir sırasının ortasına V'ye yakın konumlandırılmış olması bir diğer önemli özellik olarak öne çıkıyor. Yeni V8 motor 469 BG (345 kW) ve 700 Nm üretiyor. V6 benzinli motor 367 BG (270 kW) güç üretiyor (karma koşullarda yakıt tüketimi: 8,9 


4/100 km; karma CO2 emisyon: 
204 gr/km) ve Coup&'de S 450 
adıyla satışa sunuluyor. Sürüş anında yakıt verimliliğini artırmak üzere ise yeni “süzülme fonksiyonu” devreye giriyor. Sürüş şartları ve akünün 

şarj durumu uygun olduğunda 

içten yanmalı motor güç aktarma organlarından ayrılıyor ve rölantide çalışmaya devam ederek aracın boşta süzülmesine imkân tanıyor. 

S 450'de önemli bir yenilik olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman devreye giriyor. Birden dokuza kadar tüm vites oranlarının uzatılması sayesinde motor devri aşağıya çekilirken böylece yakıt verimliliği ve sürüş konforu arttırılıyor. S 450'de ayrıca benzinli partikül filtresi de standart olarak sunuluyor. 
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L 
Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


LANSMAN DACIA DUSTER otomobili in 


YENİ DUSTER 1 MART'TA SATIŞTA 


DALIA DUSTER 


Yeni bir dış görünüme ve devrim niteliğinde bir değişimle yeniden 

a iç mekana sahip olan Yeni Dacia Duster, 1 Mart 2018 
tarihinde Türkiye'de satışcı sunuluyor. Yeni Duster ile bir ilk gerçekleştiriliyor: e-ticaret ile DEE satış. Yüz müşteri, Yeni Duster'ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor. 


a > ği VZ 
© #/ Ümmi iz d 


üçlü karakterini 

vurgulayan daha belirgin 

hatlara sahip dış tasarımı 

ve müşterilerine kalite ile konforu bir arada sunan iç tasarımı ile Yeni Duster'ın, gerçek bir SUV'un konforunu ve offroad becerisini bünyesinde barındıran 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunuyor. Yepyeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster'da yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor. 


YENİLENEN TASARIM VE 
KONFORLU İÇ MEKAN 
Duster, yenilenen tasarımı ile daha iddialı bir karakter ve güçlü bir duruş sergiliyor. 

Krom radyatör ızgarası, otomobilin en uç köşelerinde yer alan ön 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farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. 
Model, üçe bölünmüş LED gündüz farlarını da içeren yeni far imzası ile dikkat çekiyor. Geniş arka 

kısım ise otomobile ayırt edici bir duruş kazandırıyor. Yeni Duster'da Dacia'nın dört kareden oluşan arka farları otomobilin uç köşelerinde yer alıyor. 


Yeni Duster'ın ilk göze çarpan iç mekanında iyleştirilmiş kalite ve yeniden tasarlanmış gösterge paneli oluyor. Yeni gösterge paneli, SUV dünyasıyla uyumlu olarak daha cömert ölçülere 
sahip. Orta konsol önünde 74 
mm daha yüksek konumlandırılmış MediaNav Multimedya Sistemi, sürücülere pazardaki en kısa görüş mesafelerinden birini sunarak kolay erişim imkanı sağlıyor. 
Otomatik klima kontrolü için sunulan üç adet klima kumanda düğmesi, gösterge panelinin üstünde yer alan havalandırmaları kontrol ediyor. 

Orta konsol paneli, kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımı ile yenilendi. Konumu değiştirilmiş el freni sayesinde yeni orta konsol, mükemmel biçimde konumlandırılmış 4x4 kumandası ile birlikte daha fazla ek saklama alanı yaratıyor. 


Krom radyatör ızgarası, otomobilin en uç köşelerinde yer alan ön farlara kadar uzanarak otomobilin daha geni; görünmesini sağlıyor. Model, üçe 

© bölünmüş LED gündüz farlarını da | 


içeren yeni far imzası ile dikkat çekiyor. 


ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ 

Yeni Duster, Türkiye'de müşterisinin tüm taleplerine cevap vermek üzere iki benzinli iki dizel olmak dört farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 
1.6 SCe 115 bg (4x2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 90 bg (4x2) ve 1.5 dli 110 bg (4x2 manvel ve EDC & 4x4) dizel motor manuel vites seçeneğine sahip. 


YOLDA VE ARAZİDE DAHA 
KONFORLU BİR SUV 

Yeni Dacia Duster, yolda ve arazide sürüşü kolaylaştıran yeni sürüş destek sistemleri ve ekipmanlarını bünyesinde barındırıyor.Duster'da, yeni elektrik takviyeli direksiyon bulunuyor. 
Direksiyonu döndürmek için gereken gücün yüzde 35 oranında azaltılması, özellikle park etme sırasında kolaylık 
sağlıyor. Dönüş çapının yüzde 6 


oranında azaltılması ile birlikte şehirlerde, yüksek hızlarda ve virajlı yollarda daha hızlı bir direksiyon tepkisi ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlanıyor. Duster, otoyolda daha güvenli bir sürüş için araç hızına göre direksiyon takviyesi oranını değiştiren bir sistem içeriyor. Bu, özellikle arazi koşullarında da sürüşü kolaylaştırıyor. 
Yeni Duster, ön, arka ve yanlarda olmak üzere dört kameradan oluşan 
3609 görüş kamera sistemine sahip. 
Sistem, sürücünün araç çevresindeki alanı görmesini sağlayarak park etmeyi kolaylaştırıyor. Ön tekerleklerin açısının rahat görülebilmesi için 

yan aynaların altına yerleştirilmiş kameralar bulunuyor. 


ARTIRILMIŞ GÜVENLİK 

Yeni Duster, güvenlik konusunda da göz dolduran standart ekipmanlara sahip. İlk kez standart olarak sunulan yeni perde hava yastıklarının yanı 


otomobil 


Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


sıra üst donanım seviyesinde opsiyon olarak sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi, hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan farlar gibi faydalı sürüş destek sistemleri ise ek güvenlik sağlıyor. Ayrıca güçlendirilmiş şasi, yeni koltuk yapısı, arkadan darbede yüksek koruma sağlayan yeni, daha büyük ve daha kalın ön baş destekleri, ön ve arka yan koltuklar için ön gergili emniyet kemerleri ve -Size özellikli çocuk koltukları için yeni bir isofix bağlantısı, yolcuların korunmasına yardımcı olacak ekipmanlar ile birlikte sunuluyor. 
Yolda ve arazide daha konforlu bir performans sunan Yeni Duster, Ax4 versiyonunda Yokuş İniş Destek Sistemi ve 4x4 Bilgilendirme Ekranı gibi yeniliklere sahip. 3609 kamera, otomatik klima ve Eller Serbest Dacia Kart Sistemi opsiyon olarak müşerinin beğenisine sunulan ekipmanlar olarak göze çarpıyor. 
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LANSMAN DACIA DUSTER otomobili 


Comfort standart donanım: LED dış aydınlatmalar, ESC # HSA, ABS * AFU, 6 adet hava yastığı (ön, yan, perde), hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön 


Yeni Dacia Duster, yolda ve arazide sürüşü kolaylaştıran yeni sürüş destek sistemleri ve ekipmanlarını bünyesinde barındırıyor.Duster'da, yeni elektrik 


. e EE farlar, ön sis farları, HDC (Yalnızca takviyeli direksiyon bulunuyor. 4x4 versiyonda), elektrik takviyeli ” > direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç . 


çelik jantlar 

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, 16 inç alüminyum alaşımlı jant, metalik renk Prestige standart donanım: Comfort donanım seviyesine ek olarak; elektrikli yan aynalar ve arka camlar, arka park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon, 16 inç alaşımlı jantlar 

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, metalik renk, Tekno paket (MediaNav * geri görüş kamerası), Look paketi, otomatik klima, Vizyo paket (Kör Nokta Uyarı Sistemi * 360*kamera #* MediaNav), Eller Serbest Dacia Kart Sistemi 


mm r > 
Yeni Dust ara — il nn e 
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LANSMAN DACIA DUSTER 
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E-TİCARET İLE ONLİNE SATIŞ 
Her geçen gün gelişen teknoloji 

ile dijital çağın tüm gerekliliklerine ayak uyduran ve bu alanda lider 

ve öncü olmayı hedefleyen Renault Mais, eticaret uygulamasını ilk kez Yeni Duster ile hayata geçiriyor. 

İlk yüz adet Yeni Duster internet üzerinden satışa sunuluyor. Dacia eticaret web sitesini ziyaret 

ederek araçlarını diledikleri gibi konfigüre etme şansına sahip olan müşteriler, showroomları ziyaret ederek gerçekleştirecekleri test sürüşünün ardından araçlarını satın alabiliyorlar. Proje kapsamında 

yüz müşteri, Yeni Duster'ı, pazara sunulmadan iki hafta önce özel hediyeler ve toplu teslimat töreni ile satın alma ayrıcalığına sahip oluyor. 


L 
Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


BERK ÇAĞDAŞ 
Renault Mais Genel Müdürü 


“2017 yılı, Dacia için çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptık ve diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5,1 pazar payı elde ettik ve marka sıralamasında iki sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldık. Bu performans, pazar payı ve marka sıralaması anlamında iki rekoru ifade ediyor. Dacia'nın amiral gemisi Duster, markaya Türkiye'de son beş yılın 4x4 otomobil lideri ünvanını kazandırdı. Türkiye, elde ettiği satış performansı ile Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar payına * sahip ülkeleri geride bırakarak Dacia'nın en büyük 5. 
pazarı olarak konumlanıyor. Dacia markası olarak çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyat ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tamamen yenilenen ve daha modem bir görünüme sahip olan Yeni Duster'ı, yine Türkiye'nin en uygun fiyatlı SUV'u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz.” 
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otomabiiiğ 4 
DİZEL MOTORLU CIVIC SEDAN BAYİLERDE 


HONDA CIVIC 
SEDAN DiZEL 


Honda'nın üretimini ve testlerini Türkiye'de gerçekleştirdiği dizel motorlu Civic Sedan, yollara çıkıyor. Başta iç pazar olmak üzere ihraç edileceği ülkelerde de büyük ilgi görmesi beklenen Civic Sedan Dizel, en son teknolojiye sahip 1.6 
litrelik i-DTEC dizel motoru ile ekonomi ve performansı bir arada sunuyor. 
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LANSMAN HONDA GVIG SEDAN DİZEL 


kazandırıyor. 


ivic Sedan ürün gamının en yeni üyesi yeni Civic 
Sedan Dizel; güçlü, ilgi çekici ve etkili bir sürüş deneyimi sunmak için özel olarak geliştirilen, tamamen yeni i-DTEC Turbo dizel motoru müşterilerinin beğenisine sunuyor. Yeni Civic Sedan Dizel bünyesinde barındırdığı konsept, yaklaşım ve teknolojilerle Honda'nın sportif ve yenilikçi yüzünü yansıtırken, aynı zamanda markanın Avrupa pazarına ve kompakt sınıfa vermiş olduğu önemi de teyit ediyor. Geliştirme sürecinde Türkiye, 
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|; 
Honda” nın, 120 PS 5 gücündeki 
1 Titre i-E İ- “DTEC turbo dizel 
motoru Çiviç Sedan'a a 


İngiltere ve Almanya'da yol testleri gerçekleştirilen yeni Honda Civic Sedan Dizel, Türkiye'de üretilerek Avrupa'ya ihraç edilmeye devam edecek. 


3,4 LİTRE YAKIT İLE 100 KM'LİK YOL Honda'nın 120 PS gücündeki 1.6 
litre i-DTEC turbo dizel motoru, Civic Sedan'a atak bir sürüş karakteri kazandırıyor. Honda mühendisleri daha verimli bir motor elde etmek için yeni üretim süreçleri geliştirdi, farklı malzemeler ve yeni nesil birleşenler kullandı. Gelişmiş 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teknolojiler yardımıyla düşük emisyon ve NOx değerleri sunan 1.597 cc hacimli sıralı dört silindirli i-DTEC turbo dizel motor 4.000 
d/d'da 120 PS güç ve 2.000 
d/d'da 300 Nm tork üretiyor. Altı ileri manuel şanzımanla kombine 
edilen Civic Sedan O'dan 100 
km/s hıza 9,9 saniyede ulaşıyor. 
Güncel NEDC test normuna göre 
91 gr/km CO2 emisyon salınımı 
gerçekleştiren Civic Sedan Dizel, 
100 km'de sadece 3,4 litrelik 
ortalama yakıt tüketimi değerine ulaşıyor. 


GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER YARDIMIYLA DÜŞÜK 
EMİSYON VE NOX 


DEĞERLERİ SUNAN 1.597 


CC HACİMLİ SIRALI DÖRT SİLİNDİRLİ i-DTEC TURBO 
DİZEL MOTOR 4.000 
D/D'DA 120 PS GÜÇ VE 
2.000 D/D'DA 300 NM 
TORK ÜRETİYOR. 


ir ŞE e di 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ütfü Koparal Caddesi üzerinde sürülüyor 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Türkiye'nin otomobil e-dergisi 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LANSMAN HONDA CIVIC SEDAN DİZEL otomobili © 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Modern ve yenilikçi mühendislik çözümlerini bünyesinde barındıran i ağ yeni Civic Sedan hafif yapı, rijit gövde, 

| | i i gh i düşük ağırlık merkezi ve son derece 
ee a —— —— | EM Ni i gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile 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EĞLENCELİ SÜRÜŞ DENEYİMİ 
Modem ve yenilikçi mühendislik çözümlerini bünyesinde barındıran yeni Civic Sedan hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve 

son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile oldukça keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yalın 

iç mekân, son derece düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle dikkat çekiyor. 
Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlarken, aynı zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. Civic Sedan ayrıca çok yönlü, pratik ve ii | kullanışlı bir iç mekân ve bagaj Ete 5 — alanıyla kompakt sınıfa yeni standart getirirken, bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect, Apple CarPlay ve ——> Android Auto desteğiyle yolculukları 

keyfe dönüştürüyor. 
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LANSMAN HONDA CIVIC SEDAN DİZEL otomobili © 


« Dizel aynı zamanda kullanıcının 


kişiselleştirilebiliyor. 
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ZENGİN DONANIM 

Oldukça zengin bir donanım paketiyle satışa sunulan yeni 

Civic Sedan Dizel aynı zamanda kullanıcının kişisel zevk ve gereksinimlerini tamamlayan opsiyonel aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor. Yeni Civic Sedan 1.6-litre i-DTEC; Premium, Elegance ve Executive olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. 
Giriş seviyesi olarak sunulan Premium donanım seviyesinde: 

16 inçlik alaşım jantlar, otomatik 
yanan farlar, adaptif hız sabitleme sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve sekiz hoparlörlü 180 Watt gücünde ses sistemi devreye giriyor. Elegance donanım seviyesinde bunlara ilave 


TAKUYA TSUMURA olarak Honda Connect bilgi ve Honda Türkiye Başkanı eğlence sistemi, çift bölgeli otomatik m > >>> <> << klima, 17 inçlik alaşım jantlar, ön ve “2017 yılında Civic Sedan'ın yakalamış olduğu satış başarısı ile arka park sensörleri je geri geriğ Türkiye'de satışlarımızı 4529 oranında artırarak tarihimizdeki en yüksek kamerası sunuluyor. Ürün yanın satış rakamına ulaştık. Bu yıl da müşterilerimizin uzun yıllardır yollara tepe noktasını oluşturan Executive çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic Sedan ile yeni bir tarihi rekor donanım seviyesinde ise deri kıracağız. Civic Sedan Dizel'in ilk etapta 6 ileri manvel şanzıman döşeme, LED ön farlar, uyumlu akıllı seçeneği ile yollara çıkacak ancak yılın ikinci yarısından itibaren 9 ileri telefonlar için kablosuz şarj, Garmin otomatik şanzıman seçeneğine de kavuşacak. Manuel ve otomatik vites uydu navigasyon, ısıtmalı arka seçeneğine sahip dizel motorlu Civic Sedan modelimizden yılsonuna koltuklar e 10 hoparlörlü 452 Watt kadar 32 bin adetlik bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” rn premium bir ses sistemi sunuluyor. 
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TEST FORD FIESTA otomobili pe 


ord Fiesta ilk aşamada “Bobcat” proje adıyla tasarlanmaya başlandı. Eylül 1972'de Henry Ford Il'nin onayıyla geliştirme çalışmalarına geçildi. Geliştirme hedefleri arasında aynı yıl üretimde olan Ford Escort'tan 100 $ daha düşük üretim maliyeti olması yer almaktaydı. 
Aracın aks aralığı Fiat 127'den daha uzun, toplam uzunluğu ise Ford Escort'tan daha kısa olacaktı. Aracın son tasarım teklifi Ghia'dan Tom Tjaarda tarafından hazırlandı. Proje Ford'un Köln ve Dunton mühendislik merkezleri tarafından 1973 sonbaharında onaylandı. 

İlk etapta aracın İspanya'daki yeni Valencia fabrikasında yıllık 500 bin adet üretilmesi planlandı. Fransa'daki Bordeaux fabrikasında aktarma parçaları, İngiltere'deki Dagenham ve Almanya'daki Saarlouis fabrikalarında da diğer parçalar üretilecekti. Son montaj Valencia'da yapılacaktı. 
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rakip İngiliz üretici British Leyland tarafından 1980 yılında Fiesta'yla aynı sınıftaki araçları Austin Metro'yu adlandırmada kullanıldı. 


DIŞA BAKIŞ 
Yeni Fiesta'nın dış tasarımı, daha zarif stili ve daha akışkan görünümüyle, önceki modelin sevilen Fiesta tarzını çağdaş bir bakış açısıyla daha da ileriye taşıyor. Yeni Fiesta daha rafine olmakla birlikte duygusal bir çekiciliğe sahip. Sadeleştirilmiş, daha düz çizgiler daha güçlü bir görsellik, ortasında çıkıntı olmayan ön gövde, daha sakin bir tasarım sunarken daha geniş olan yeni ızgaranın daha baskın hale gelmesini sağlıyor. Şık ön farlar, yanlara uzanan stilleriyle gündüz veya gece olsun, anında fark edilen bir etki yaratıyor. Yan profil daha yerleşik ve daha az çıkıntılı olup, 71 mm artan gövde uzunluğu ve 13 mm artan genişlikle birleştiğinde daha uzun ve daha lüks bir görünüm elde ediliyor. 
Arkada ise yeni yatay arka farlar yeni Fiesta'nın geniş omuzlu duruşunu daha da güçlendiriyor. Görsel açıdan sadeleştirilen Fiesta güçlü karakteriyle daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Yaklaşık olarak araç genişliğinde iki cam panelden oluşan tam boy açılabilir panoramik cam tavan da tasarımı zenginleştiren unsurlardan biri oluyor. Yeni Fiesta'da müşteriler, tavan ve kapı aynaları için Siyah, Beyaz, Nil Yeşili veya Krom Kahverengi dahil kontrast renkleri tercih ederek renkli kişiselleştirme seçenekleriyle kendi imzalarını atabiliyor. Yeni dış renkler arasında Turkuaz Mavi yer alıyor. 
Şahsi yorumum ise günümüzde farklı tasarımlar ön plana çıkarken, 


Otomobil basınında Ford'un yeni otomobili hakkında yıllar süren 
spekülasyonların ardından, Ford 1975 
sonlarında dikkatli biçimde basın haberleri sızdırmaya başladı. Haziran 1976'daki Le Mans 24 Saat yarışında araç gösterime konuldu. Aracın Almanya ve Fransa'da satışı Eylül 1976'da, İngiltere satışları ise Ocak 


1977'de başladı. artık sadece erkeklere yönelik 

Bambi, Bebe, Bravo, Bolero, Cherie, OTOMODBIL BASININDA değil kadınların ve gençlerin de KOD ADI Tempo, Chico, Fiesta, Forito, Metro, FORD'UN YENİ OTOMOBİLİ beğenileri dikkate anılıyor. Bu sebeple Ford Avrupa aracı tasarlamaya Pony ve Sierra'ydı. Yönetim kurulundaki mühendislerin işleri çok zor çünkü 


çoğunluğun “Bravo” adını seçmesine HAKKINDA YILLAR SÜREN 


başladığında, tasarım önerileri Iris, Beta, tasarımın markanın felsefesini de 


The Deutschlander (Almanyalı, Ford rağmen Henry Ford İl bu kararı SPEKÜLASYONLARIN yansıtması gerekiyor. Bu sebeple Fieasta Köln stüdyolarının önerisi), Mini-Mite yok saydı ve aracı “Fiesta” olarak ARDINDAN. FORD 19735 ilk başta değişimden çok makyajlanmış ve Blue Car (Ghia'nın önerisi) olarak adlandırdı. Fiesta isminin tescili o V izlenimi verse de detaylarda sunduğu 


adlandırılmışlardı. Fiesta prototipinin dönemde General Motors'a aitti; ancak SONLARINDA DİKKATLİ j kod adları arasında Torino da vardı, firma Ford'un yeni B sınıfı araçlarında BIÇIMDE BASIN HABERLERİ ancak projenin son adlandırması Project (bu ismi serbestçe kullanmasına izin SIZDIRMAYA BAŞLADI. 


farklılıklarla bu ön yargıyı kırıyor. 
Sade ve akıcı tasarımı ilk başta biraz yadırgadım ama zamanla beğenmeye 


Bobcat olarak belirlendi. verdi. Sierra ve Tempo gibi kısa listeye il de başladım. Meraklı gözlerin Trevor Erskine yönetimindeki Bobcat alınan isimlerin bazıları daha sonraki HAZIRAN 19/6'DAKI LE üzerimizden eksik olmadığı görünce de projesi takımının araç için hazırladıkları Ford araçlarında kullanıldı. İronik MANS 24 SAAT YARIŞINDA mühendislerin ne kadar başarılı olduğu 


ortaya çıktı. 


kısa isim listesindeki isimler Amigo, olarak, kısa liste yer alan Metro ismi ARAC GÖSTERİME KONULDU. 
>> 49 
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İÇE BAKIŞ 
Fiesta'nın kullanıcı odaklı iç tasarımında, müşterilerin akıllı cihazlarını ve tabletlerini kullanma alışkanlıklarından ilham almış. Ergonomik tasarımı ve yumuşak dokunuşlu malzemeleriyle (üst gösterge paneli dahil) daha hacimli ve lüks bir ilk izlenim bırakan iç mekân, müşterilerin yeni bir kişiselleştirme seçenekleri yelpazesiyle özelleştirebilecekleri, sakinleştirici ve huzurlu bir alan sunmasına yardımcı oluyor. Daha kolay kullanımlı ve ergonomik ön konsol iç mekandaki sakinleştirici felsefeyi destekliyor. Orta konsoldaki butonların sayısı yarıya kadar azaltılırken, birçok bağlantı ve eğlence butonu 8 inçlik dokunmatik ekrana yerleştirildi. 

Arka koltuktaki yolcular, daha yumuşak 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olan ve daha fazla yan destek sağlayan 
yeni ince sırtlı koltuklar sayesinde 16 
mm daha fazla diz mesafesinin keyfini çıkarabiliyor. Ön koltuğun yanındaki kol desteği de Fiesta'nın en uzun ve en kısa sürücülerinin yüzde 19 daha fazla yararlanacağı şekilde konumlandırılmış bulunuyor. Yeni Fiesta'nın bagaj kapağı, daha kolay erişim için genişlerken kişisel eşyalar için yüzde 20 daha büyük torpido gözü ve orta konsolda | litre hacimli bir bölme sunuluyor. Arka kapılardaki bölmelere uzun yolculuklar için O,6 litrelik su şişeleri konabiliyor. 
Burada kullanıcı olarak gösterge paneli kolay takip ediliyor diyebilirim. 
Direksiyon rahat ve üstünde ki kumandalarla birçok şeye kumanda ediliyor. Ayrıca direksiyon arkasında ki kulakçıklarla “F1” vites değiştirme 


TEST FORD HESTA 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giç e 


sportifliğini de sunuyor. 

Ancak orta konsolda ki tablet kâğıt üzerinde konfor sunsa da pratikte durum pek de öyle değil. Dokunmatik hassasiyeti bazen hızlı bazen yavaş olurken, istenilen bilgilerin gelmesi de ara ara bekleyerek geliyor. Sanki bir açıp kapasan düzelecekmiş gibi. 
Onun dışında gözü yoldan ayırmadan kullanmak pratiklik isterken, direksiyon üstünde ki kumandalar bu durumda yardımcı oluyor. 

Can alıcı kısım ise müzik sistemi ve donanım. Ford'un global ürün portföyüne özel yeni B&O PLAY sistemi, ilk defa Fiesta'da sunuluyor ve her bir ayrı Ford modeli için özel olarak uyarlanmış ses sistemi konumlandırması ve özelleştirilmesi ile üstün bir ses deneyimi sunuyor. 


otomobil 


Türkiye'nin otomobil e-dergisi 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Fiesta modelinde bu, on hoparlörden oluşan bir sistem anlamına geliyor. 
Bagaja monte edilmiş bir subwoofer'a ek olarak alüminyum B&O PLAY İogosu ile özgün bir aydınlatma yayan deseninin yer aldığı gösterge panelinin üzerinde orta aralıkta bir hoparlör de bunlara dahil. Toplam 675 watt'lık amfi gücü, ekolayzır ve ses miksajını kontrol eden Dijital Sinyal İşleme Amfisi ile düzenleniyor; seçilebilir Surround Sound özelliği sayesinde otomobilin her koltuğunda daha zengin ve güçlü bir müzik dinleme deneyimi yaşanabiliyor. 

Fiesta'nın segmentine öncü olacak sürüş destek sistemleri arasında gece görüşü de sağlayan ve Ford'da ilk defa sunulacak olan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi özellikler bulunuyor. Bagaj hacmi ise 292 litre ile yeterli bir alan sunuyor. 
Arka koltuklar da yatınca bu hacim 
1093 litreye kadar çıkıyor. 


Yeni nesil motorların kullanıldığı 

Fiesta, 1.1 (85hp, 110 Nmj ve 1.0 
litrelik benzinli ile 1.5 litrelik dizel 

motor seçenekleri sunuyor. Teste gelen aracımız ise 1.0 litre yani 998 cc, 
4500 - 6500 d/d da 100 hp güç, 
1500 — 4000 d/d'da ise 170 Nm tork 
üretiyor. 6 ileri otomatik vitesle kombine edilen motor 0'dan 100 km/h'ye 12.2 
saniyede çıkarken, 180 km/h son sürate ulaşıyor. 100 km'de ki yakıt tüketimi ise; şehir içinde 6,9 It, şehir dışında 4,2 İt ve ortalama 5,2 İt tüketiyor. Co2 emisyonu 


ise 118 (g/km) 


YOL DURUMU 

Ford Fiesta beni her zaman heyecanlandıran bir model olmuştur. 
Yeni modeli de epey beğenimi kazandı. 
Anahtarsız girişle içeri girdim, çok seviyorum bu özelliği. Bazı modeller sadece anahtarsız çalıştırma sunuyor ki pratik değil ve saçma. Neyse anahtarsız 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giriş de kolay elinizi kapı kulouna sokunca çat diye açılıyor. Kapamada kulp üstünde ki çizgilere dokununca. 

İçerdi her şey yerli yerinde. 
Göstergeler tipik Ford olmuş. Okunaklı ve kolay takip ediliyor. Direksiyon ise yumuşak dokunma hissi veriyor, kullanışlı ve direk tepki veriyor. 
Arkasında ki kulakçıklarla da vitesler kontrol edilebiliyor. 

Koltukların oturma alanı rahat ve 
ayarlaması kolay. Orta konsolda 8 
inçlik ekran fazla dikkat çekiyor gibi görünse de zamanla alışılıyor. En sevdiğim taraf ise iklimlendirmelere de ayrıca kumanda edilmesi. Tek taraflı ve tam otomatik olan iklimlendirme biraz aşağıda kalsa da kullanım zorluğu çıkarmıyor. 

Ekran ise bazen takılıyor. Dokunmayı algılamıyor ya da geç algılıyor ve geç cevap veriyor. Onun dışında gayet okunaklı ve kullanışlı. İsterseniz SYNC3 ile de konuşarak istediklerini yaptırmanız mümkün. Otomatik park sistemi gayet kolay ve hızlı çalışıyor. 
Diğer sistemlerde hem elinizin altında hem de kolay kullanım sunuyor. 

Yola çıkalım. 1 litrelik motor 3 silindirli ve atak bir yapıya sahip. Çıkardığı sesle de sportif tatlar veriyor. 6 ileri otomatik şanzıman ise biraz kullanım konforunu törpülüyor. Neden mi? İlk kalkışta 1. 
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Gerlantep!! Kardeşler <5 


Vitesten 2. Vitese geçerken bir sarsıntı ya da arkadan bir tokat yiyorsun. Çok dikkat ettim ama ne yaptımsa bertaraf edemedim. Hatta zaman zaman vitesler arasında bocaladığı bile oldu. Belki 

de test aracına özgün bir sorundu. 
Malum test araçları ehil olmayan ellerde de hoyratça kullanılabiliyor. Atak bir yapıya geri dönelim, Fiesta boyunun üstünde bir performans sunuyor. 
Performans derken öyle spor otomobil performansı değil tabii. 1.0 litrelik motordan beklenmedik dersek daha doğru olur. Yol tutuşta gayet iyi hatta çok iyiye daha yakın. Ford bu konuda hep en iyisini yapmıştır. Sadece ince yanaklı lastikler yüzünden biraz konfordan ödün verilmiş. 

Ses sitemi ise kulakların pasını siliyor. 
B&O marka sistem sunduğu müzik kalitesi çok iyi. Oldukça beğendim. 

Arka koltuklarda ise yeterli oturma alanı sunuyor, bagaj hacmi de fena değil ama için derin olması bazı eşyaları alırken eğilmeyi gerektiriyor. 

Sonuç Yeni Fiesta üzerinde çokça çalışılmış ve güzel olmuş. Sunduğu motor ve donanım seviyeleriyle de her keseye ve her zevke uygun bir seçenek sunuyor ve sunmaya da devam edecek. 
I yenilik haberi de burada olsun, bu yıl içinde Fiesta Active, ki Active modeli SUV segmentinde olacak, modeli de 


otomobil 


Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


satışa çıkacak. ST Line modeli satışa sunuldu. Gelelim modellerin açılımına; Trend, Titanium ve ST Line. Ayrıca opsiyonel olarak ta alınan özellikler var. 
Ve fiyatlar; benzinli modeller 76.000. 
TL'den başlıyor 106.500.T1'ye kadar gidiyor. Dizel modeller de 87.500.TI ile 99.000.T.. ek paketlerle fiyat artıyor. 
Mesela teste gelen model 1.0 6 ileri otomatik Titanium paketli modeliydi. Ek olarak alınan paketleri ise; 


X Paket 3000 TL 

e Anahtarsız Giriş Sistemi 

e Otomatik Park Sistemi 

e Geri Görüş Kamerası 

e Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar 


B&O Sound Müzik Sistemi 2200 TL e 9 hoparlör, 1 Subwoofer 


Jant Paketi 1000 TL e 17” Alüminyum Alaşımlı Jant 


Açılabilir Panoramik Cam Tavan 7200 TL e Çift Renk Tavan 


Test modelimiz 99.000.TL idi ancak Ford Kampanyasıyla 95.000.TI'ye düşüyor. Artı paketlerin maliyeti 6.200. 
TL. Toplarsak 101.200.TI oluyor kampanyalı fiyatı. Ancak Ford bir özel satın alma seçeneği sunuyor. O da Ford Options özel ödeme. 


NEDİR BU FORD OPTIONS? 

Geleneksel ödeme paketlerinin tüm avantajlarını bir araya getiren Ford Options, istediğiniz Ford aracını alabilmeniz için oldukça cazip bir yöntem sunuyor. Standart krediye göre daha düşük aylık taksitler ve vade seçeneğinize bağlı olarak değişen son ödeme seçenekleri ile Ford Options sizin için Ford'a sahip olmanın en doğru yolu olabilir. 


FORD OPTIONS AVANTAJLARI NELERDİR? 

e Geleneksel eşit ödemeli kredilere göre, daha düşük aylık taksitlerle hayalinizdeki Ford'a sahip olabilirsiniz. 
e İhtiyaçlarınız doğrultusunda vade seçeneğinizi ve son ödeme tutarınızı kişiselleştirebilirsiniz. 

e Opsiyonel son taksit ödemeniz öncesinde aracınızı yeni bir Ford ile yenileyebilirsiniz. 
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Yeni Ford EDGE, pek çok nen geleceğin habercisi ve her yönüyle kaliteden YAKI N KL VE KÜ N HÜ RLU ödün vermeyen, etkileyici bir modernlik e yaşatıyor; güçlü yapısı ve sofistike tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş ve modern bir iç 


mekâna sahip olan Ford EDGE, açılabilir panoramik cam, tavanı, yüksek kaliteli ve özenli işçiliği ve ergonomik iç mekanıyla göz alıcı bir duruşa sahip. 


m 80 


ord EDGE, Ford tarafından 

2006 yılından bu yana üretilen 

orta sınıf bir crossover SUV 

modelidir. Aracın ilk nesli, birinci nesil Ford Fusion, Mazda CX-9, birinci ve ikinci nesil Mazda 
6 ve Lincoln MKX'te bulunan Ford 
CD3 platformu temellidir. İkinci neslinin üretimine 2014 yılında başlanmış olup CD4 platformunu kullanmaktadır. Ford EDGE, lüks modeli Lincoln MKX ile birlikte Ford'un Kanada'daki Oakville fabrikasında üretilmektedir. Avrupa da ise 2016 yılında itibaren satışa sunuldu. 


DIŞA BAKIŞ 

Yeni Ford EDGE'de aracın 

alt bölümü, ön tampon altı, arka difüzör, aynalar ve arka cam birleşme noktaları özenle tasarlanmış ve bu sayede 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derodinamik yapı korunurken modern çizgiler de aynı şekilde muhafaza edilmiş. Otomobilin 

ön kısmı geniş ön ızgarası, LED aydınlatmalı farları ve geniş çizgilere sahip ön gövde tasarımıyla dinamikliği temsil ediyor. Derin çizgilere sahip olan omuz çizgisi ön tekerleklerin bitiminden başlayıp arka bölümdeki stop lambalarına kadar uzanıyor. LED aydınlatmalı stop lambaları ise bagaj kapağının yan kısımlarından başlayıp orta bölümündeki Ford logosuna kadar uzanan sofistike bir tasarıma 

sahip. Bu bölümdeki akıcı tasarım, Ford EDGE'i rakiplerinden ayıran özelliklerin başında geliyor. 

Bu tasarım sayesinde kardeşi Kuga'ya göz kırpsa da, Ford EDGE kendine has kaslı yapısıyla oldukça dikkat çekiyor. Bu dikkati meraklı bakışlardan rahatlıkla anlıyorsunuz. 


İÇE BAKIŞ 

İç mekân merakım böyle güzel dış tasarımlı modellerde çokça artıyor. 
Büyük bir heyecanla sürücü kapısını açtım ve koltuğa kuruldum. Hemen elektrikli ayarlı koltuğu gereken ayara getirdim ve etrafa göz atmaya başladım. Ve her zamanki hayal kırıklığı. Maalesef EDGE kardeş modelleri S-MAX ve Galaxy ile büyük benzerlik gösteriyor. 

O zaman yazayım; gösterge grubu Mondeo ile oldukça benzer bir yapı sergiliyor. Kolay okunan gösterge grubunda yer alan renkli ekrandan yol bilgisayarı ve diğer özellikler rahatlıkla takip ediliyor. 
Orta konsolda yer alan Sony marka müzik sistemi ile 8” dokunmatik, renkli gösterge ekranı son derece kolay kullanım imkânı sunarken, müzik kalitesi ile de takdiri hak ediyor. Ön Koltuklar hem ısıtma hem 


soğutma hem elektrikli hem de masaj yapma özelliğine sahip. Ancak 

kısa minderden dolayı rahatsızlık verdiğini söylemeliyim. Çok fonksiyonlu direksiyondan çoğu şeyi kumanda etme şansınız var. 

Orta konsolda dikkat dağıtıcı bir unsur bulunmuyor ama iklimlendirme ünitesinde ki kumandaların yerleşimi bana biraz dağınık ve karışık geldi. 
Ayrıca bazı kumandalar da sürücüye uzak kalmış. 

Aracın orta konsolunda sürücü odaklı bir tasarım tercih edilirken kullanılan düğme ve şalterler diğer modellerle ortak. Bu kullanım esnasında kolaylık sağlarken özgünlük konusunda aracın geri kalmasına neden oluyor. Genel olarak malzeme ve işçilik kalitesi konusunda en ufak bir olumsuzluk yok. Gelelim EDGE'nin sunduğu değişik özelliklere; Yaya Algılama 


özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı, yoldaki veya aracın yoluna çıkabilecek kişileri (ve büyük nesneleri) algılayarak sizi uyarır. 
Tepki vermezseniz, sistem otomatik olarak fren yapar. Hava Yastıklı Arka Emniyet Kemerleri çarpışma anında milisaniyeler içerisinde şişerek arka koltuk yolcularına 

(orta koltuk hariç) maksimum korumayı sağlıyor. Ve bence çok önemli bir yenilik olan Aktif Gürültü Kontrol Sistemi, kabindeki her türlü istenmeyen gürültüyü azaltmak üzere tasarlanmıştır. Mikrofonlar belirli ses dalgalarını tespit ederek ölçer. 

Bir kontrol ünitesi, sohbet veya müzik gibi işitmek istediğiniz sesleri işitmek istemediğiniz seslerden ayırabilir. Bunun ardından sistem, istenmedik sesleri iptal etmek için insan kulağının algılayamayacağı 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İç mekân merakım böyle güzel dış tasarımlı modellerde çokça artıyor. Büyük bir heyecanla sürücü kapısını açtım ve koltuğa 


bir “beyaz gürültü” üretir ve araç kullanırken size gerçek bir dinginlik duygusu yaşatır. Aktif direksiyon sistemi, sürüşe duyarlı farlar, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, ısıtmalı 
direksiyon. Şerit takip sistemi, 180 
derece ön kamera ve arka kamera. 
Otomatik park sistemi. Dahası da var. Tek kusur koltuk ısıtma sisteminin rezistans yerine havayla olması. 
Koltukların ısınması için motorun ısınması gerekiyor. Arka koltuktakiler içinse iklimlendirme kumandası bulunmuyor. Ancak arka tarafta geniş bir oturma alanı bulunuyor. Bagaj ise oldukça geniş ve kullanışlı hacmi ise 
602 litre. 

Dış tasarımına göre markanın diğer modelleriyle aynı iç mekânı paylaşan EDGE gene de sunduğu donanımla özel bir konuma geçiyor ama bazı yerlerdeki sert plastik maalesef kalite hissini törpülüyor. 
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MOTOR 

2.O litrelik 4 silindirli dizel motor 
210 HP gücü ve 450 Nm torkuyla 
kağıt üzerinde bile oldukça etkileyici. 
6 ileri orana sahip Powershift çift 
kavramalı şanzımanla kombine edilen motor, hızlı vites değişimlerine sahip olan vites kutusu sayesinde istendiğinde sportif istendiğinde de ekonomik olmayı başarıyor. Ayrıca 4x4 çekiş sistemi sunan EDGE zor şartların üstesinden de rahatlıkla geliyor. Ancak buna siz müdahil olamıyorsunuz. EDGE her şeye kendi karar veriyor. 
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O'dan 100 km/h'y ye 9,4 Siniyede ulaşan EDGE'nin son sürati 21 | km/h. Fabrika verisi yakıt tüketimi ise: Şehir içi 6,4 İt / Şehir dışı 5,4 İt / Ortalama 5,8 It. Ortalama CO?2 
Emisyonları (g/km): 149 


YOL DURUMU 
Koltuğa kurulup tüm ayarlarımı yaptıktan sonra bu devasa otomobille yola koyuldum. Motor dizel olmasına rağmen sessiz ve titreşimsiz çalışmasıyla takdirimi kazandı. 
Şanzımanın uyumu ile de sürüş konforu sunuyor. 

Boyutlarına rağmen izinden 


sapmayan ve yola sağlam basan bir model olan EDGE, direkt ve 


hızlı çalışan direksiyon sistemine sahip. Aracın motorundan gelen yüksek güç, hızlı tepkiler veren şanzımanı ve sportif ayarlara sahip direksiyon sistemiyle yola çok iyi aktarılıyor. Hafif sert ayarlara 

sahip olan yürüyen aksamsa 

aracı izinde tutma konusunda çok başarılı. Süspansiyonun sertliğini iyi ayarlayan mühendisler özelikle arka koltuklarda konforun azalmamasını sağlamışlar. AWD yani 4 tekerden çekiş sistemine ise dışardan müdahale edilemiyor, sistem otomatik olarak o anki tekerleklerin çekişine göre güç dağıtımı yapıyor. Hal böyle olunca da EDGE ile sert parkurlar yerine sakin patikalarda dolaşmak çok daha güvenli olacaktır. 

Test aracında trafik işaretleri gösterme, kör nokta uyarısı, şerit takip sistemi, üst donanım paketi ve teknolojik donanımlar vardı. 

Anahtar, cebinizde ya da çantanızdaysa arka tamponun altına doğru ayağınızın hafif bir hareketiyle bagaj kapağını hiçbir yere dokunmadan otomatik olarak açabilir veya kapatabilirsiniz. Ki bu aile arabalarında mutlaka olması gereken bir sistem. Sadece algılama ve açılma kısmı sabırsız insanlar için değil. Doğru yere denk getirmek bazen zaman alabiliyor. Performans ise gayet yeterli olduğu kadar ekonomikte. Ortalama yakıt tüketimi 
100 km'de 9,5 litrede kaldı. Bazı 
modellerde olduğu gibi bu modelinde fiyat bilgisine internet sitesinden 
ulaşmak mümkün değil. Sadece 3 
ilde ki yetkili bayilerde satılıyor. 
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MOTOR DİZEL OLMASINA RAĞMEN 

SESSİZ VE TİTREŞİMSİZ ÇALIŞMASIYLA TAKDİRİMİ KAZANDI. ŞANZIMANIN UYUMU İLE DE SÜRÜŞ KONFORU SUNUYOR. 


OTOSHOPS, 2. ELDE, 
PAZARDAN FAZLA BÜYÜDÜ 


ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops, hizmete başlamasının üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yılda 2. El otomobil almak isteyenlerin başvuru noktası oldu. İkinci el otomobil sektöründe kurumsallığı ve müşterilerine sunduğu yenilikler ile öne çıkan Otoshops, 2017 yılı için hedeflediği satış adedini yüzde 33'ün üzerinde aştı. 


toshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, düzenlenen basın toplantısında 2017 yılını değerlendirdi ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı. Denizaşan geçtiğimiz yılı 6.640 adetlik satışla kapattıklarını belirterek “Hizmet verdiğimiz 2. El otomobil pazarı son 5 yılda sürekli büyüyor. 2012 yılını 3 milyon 150 bin adet ile geçen pazar, 2017 yılını 5 milyon 
190 bin adet ile kapattı. Aynı dönemde 
sıfır otomobil pazarı ise dalgalı bir seyir izledi. Otoshops olarak 2017 yılına 
5 bin adetlik satış hedefi ile başladık. 
Yetkili Satıcılarımızın da desteğiyle yılı bu hedefimizin yaklaşık yüzde 30 üzerinde, 6.640 adetlik satış ile tamamladık. Sıfır otomobil pazarının 5 katından fazla büyüklüğe sahip 2.el otomobil sektöründe, araç almak isteyenlerin güven ve kaliteyi tercih etmesi kurumsal firmaların artmasını sağlarken, bunun yanısıra tüm işlemlerin tek noktadan gerçekleştirilmesi de müşteri memmnuniyeti olarak satışlara yansıyor. 2.ele yatırım yapılması ve yeni oyuncuların girmesi ile Pazar büyüyecek” 


dedi. 


“2018'DE PAZAR BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK” 

Otoshops Genel Müdürü Denizaşan, 
2018 yılında pazarın yaklaşık yüzde 
10 büyüyeceğini öngördüklerini söyledi. 
Denizaşan “Otoshops olarak biz de pazarla paralel olarak satışlarımızı ve pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. 
2018 yılında satış hedefimiz 8 bin 500 
araç. Biz genç bir firmayız. Yapılanma çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Halen Türkiye genelinde yeni yetkili Satıcılarla beraber 21 satış noktasına ulaştık.” şeklinde değerlendirdi. 
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“YÖNETMELİK PAZARA 

DUZEN GETİRECEK” 

“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği de değerlendiren Denizaşan “Yönetmelik 2. El pazarında güven arttırıcı önlemler getiriyor. Kurumsal firmaların çoğalması, bu işi yapan işletmelerin yetki belgesi ve belirli fiziki niteliklere sahip olması, merdivenaltı tabir edilen yerlerin denetlenmesi anlamına geliyor. Yeni uygulama ile artık bireysel satıcılar da bu garantiyi vermek zorunda kalacak ve yaşanması muhtemel dolandırıcılıkların da önüne geçilecektir. 
Yönetmeliğe göre Tebliğ kapsamında, ikinci el otomobil ve motosiklet, motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya 5,000 kilometre, satışı yapan işletmenin garantisi altında olacak ve garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 30 iş günü içinde giderilecek. 
Otoshops olarak bize herhangi bir ek yükümlülük getirmiyor, çünkü bu garantileri zaten biz fazlasıyla veriyoruz. Pazara düzen gelmesi açısından bu yönetmeliği destekliyoruz” dedi. 


“İLKLERİ BAŞARDIK, 

SEKTÖRE ÖRNEK OLDUK” 

Otoshops olarak sektörde ilkleri başlattıklarını belirten Denizaşan sözlerine şöyle devam etti; “Otoshops'ta satışa sunulan tüm otomobillerin geçmişinden, anlık kaporta 

ve mekanik durumundan emin olabilirsiniz. 
Çünkü tüm otomobiller detaylı bir ekspertiz raporuna sahip. Otoshops, otomobili satmak isteyenler için aynı gün içinde araç sahibine ödemesini yaparak alım yaparken, satacağı her araca da 2 yıla kadar garanti veriyor. 
Ücretsiz Yol Yardım hizmetini de içeren Otoshops Garanti, mekanik parçaların 


yüzde 90'ını kapsıyor. Üstelik müşteriler satın aldıkları otomobili herhangi bir 

neden göstermeksizin, beğenmezse 7 gün içinde geri getirerek, başka bir otomobille değiştirebiliyor. Bu hizmetlerimizden bazıları sektörümüzde ilk kez uygulanıyor. Pazarın ihtiyacı olan güveni sağlamak için attığımız bu adımlar, sektörde örnek gösterilmeye başlandı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir” 


“2.EL PERAKENDEDE ONLİNE 

NAKIT ALIM TEKLİFİ VERİYORUZ” 

2. el otomobil pazarına getirdikleri 

yepyeni çözümlerle müşterilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirten Denizaşan “Aracını güvenle, anında nakit olarak satmak isteyenler için Otoshops doğru bir adres. 
Wwww.otoshop.com websitemiz üzerinde 3 
kısa adımda aracınızın bilgilerini doldurarak aracınız için ön değerleme fiyatına anında ulaşabilirler. Ekspertiz sonucunda bu fiyattan nakit satın alıyoruz”dedi. 


“MOBİL EKSPERTİZ HİZMETİNİ BAŞLATTIK” 
2. el otomobil pazarına getirdikleri 

diğer bir kolaylığın da ayrıca altını çizen Denizaşan “Aracını satmak isteyen kişilere büyük kolaylık sağlayan, ücretsiz olarak sunduğumuz, Otoshops Mobil Ekspertiz Hizmetini başlattık. Aracını satmak isteyenler Otoshops Mobil'i hizmetinden yararlanmak isterse tek yapması gereken Otoshops ile temasa geçerek randevu almak. Mobil ekiplerimiz belirttikleri adrese geliyor, son teknoloji ile yapılan testler sonrası aracına o anki kaporta ve mekanik durumunu baz alarak, kesin fiyat teklifi sunuyor. Araç Otoshops tarafından satın alınıyor. İstanbul il sınırları içinde uygulamaya başladığımız Otoshops Mobil, tüm Türkiye'de hızla yayılacaktır.”şeklinde konuştu. 


J Available on the iPhone 


AppStore 
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